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Kunstzinnige oefeningen voor de week in Aalst rond de 

wezensdelen 
 

 

 

 

Dag 1 

 

Maak drie werken: 

 

1. Vanuit de voorstelling: je kan met lijnen, tekeningen, betekenissen werken 

2. Vanuit je gevoel: werk met vlakken, kleuren en stemmingen 

3. Vanuit je wil: werk vanuit het onbewuste, bijv. met gesloten ogen, met kracht, 

zonder kracht, werk met vorm en het oplossen van vorm 

 

De werken van alle groepsleden worden bijeen gelegd en gesorteerd volgens de drie 

groepen 

 

Dag twee: werken met klei 

 

 We doen een geleide oefening met de volgende stappen: 

- Kneden, een ronde vorm maken, vlakken aanbrengen zodat een kubus ontstaat, 

vanuit de kubus in beweging gaan, vanuit de beweging naar een eigen werk 

toewerken. 

 

Dag drie: schilderen vanuit paren van tegenstellingen zoals: 

 

- open – gesloten, licht – zwaar, droevig – blij, warm – koud, liefde – haat, …  

- vind je eigen polariteit waarmee je te maken hebt en werk daarmee 

 

Ga ervan uit dat het ene het andere nodig heeft zoals wit en zwart elkaar nodig 

hebben bij het tekenen. Ga eerst in de ene zijde van de tegenstelling, dan in de 

andere zijde, dan in het evenwicht tussen beide 

 

Dag vier: vrij kunstzinnig werken vanuit je eigen motief, vanuit iets dat op dit ogenblik 

belangrijk is in je leven, waar je naar verlangt.  

 

Hierbij kan je werken vanuit: 

- wat je verlangt 

- wat je verlangen in de weg staat 

Je maakt meerder werkjes. 
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